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Zomerkamp Pivo's

Dit jaar hebben de Pivo’s eindelijk weer een
zomerkamp mogen hebben. Wegens de
maatregelen hebben we ervoor gekozen om
dit jaar niet naar verre landen te vertrekken,
maar lekker in Hengelo op onze eigen
blokhut te blijven en wat was het een
topweek.Nadat we op de eerste dag klaar
waren met het opzetten van de tent, stond
ons een schitterende fietstocht door de
Twentse omgeving te wachten. Na een barre
tocht kwamen we uiteindelijk aan bij het
pannenkoekenhuis, waar we het kamp goed
van start zijn gegaan.De rest van de week zat
boordevol met prachtige activiteiten. Zo
hebben we onder andere XXL Stef
Stuntpiloot gespeeld en gekanood in de
Bornse Beek, de storthui kregen we er gratis
bij. Een wandeltocht gehad door het
pittoreske Hengelo met uiteraard met
bijpassend natje en droogje. De innerlijke

jager in ons naar boven gehaald tijdens het

st. marc,

ellip s

luchtbuks- en kruishoogschieten, door het
mooie Twenteland getoerd op de Solex en we
zijn ook op het nippertje van het eiland
afgekomen tijdens het “Escape Island”. De
rest van de week hebben we met z'n allen
genoten van het heerlijke weer en er één

groot feest van gemaakt.
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Zomerkamp welpen maandag
Hotel "La Ferme"

Zondag 11-07: De welpen verzamelden zich bij de kerk in Deurningen, daar werden ze nog extra
enthousiast gemaakt voor het kamp. Na de groepsfoto was het dan ook zo ver, de hesjes gingen aan en
we vertrokken richting het kampterrein. Op naar een mooie week! Aangekomen bij de boer zagen de
kinderen het eerste obstakel, het ‘hotel’ zat op slot. De verstrooide kok had namelijk een verkeerd
recept gebruikt, waardoor al het personeel ziek was geworden en in alle haast vertrokken is. Door alle
hectiek zijn ze ook de sleutel nog verloren op het terrein, maar gelukkig zijn onze welpen niet voor één
gat te vangen en hebben ze de sleutel al snel gevonden. Nadat ze het hotel hadden geopend was het tijd
om hun bedden klaar te maken en hadden ze wat vrije tijd, voordat het corvee voor het eten begon. Het
was een geslaagde eerste dag.

Maandag 12-07: OPSTAAAAAAAN!!! De corvee dienst is al druk bezig geweest, dus we kunnen
ontbijten. Maar om extra goed wakker te worden hebben we met alle kinderen even de spieren los
gemaakt met wat ochtendgymnastiek. Zo nu we allemaal lekker los zijn, kan het eerste deel beginnen
van de activiteit van vandaag: oud Hollandse spellen. Met elk spel kunnen de nesten punten verdienen,
later krijgen ze te horen waar deze voor dienen. Maar mensen wat een hitte, het is onmenselijk om de
kinderen uit te putten met spelletjes in de volle zon. Dus helaas moesten we het programma iets
aanpassen. Het werd buikschuiven en zelfs de leiding moest eraan geloven. Wat vervelend zeg... Met
moeite hebben we ons hiermee vermaakt ;-). We hoorden op een gegeven moment een raar geluid.. we
zaten op een boerderij met koeien, maar die knorren toch niet?! OH OOOH! Tijd om het eten klaar te
maken, het waren namelijk onze buiken die voor die herrie zorgden. Om de dag toch nog Hollands af te
sluiten aten we die avond heerlijk een AGV maaltijd, alles was schoon op. Maandag En’s avonds was
daar weer het heerlijke kampvuur, want dat kan zeker niet ontbreken. Onder het genot van een
knabbeltje en een glaasje prik werden er weer mooie verhalen gedeeld.

Dinsdag 13-07: De volgende ochtend is aangebroken, het ontbijt is al verorberd. Het weer zat even niet
mee, dus hebben de welpen eerst een heel mooi kaartje gemaakt/versierd voor dierbaren. Maar
kaarten moeten op de bus, dus hebben ze allen hun postbode pak aangetrokken en werd het een
wir-war van rennende kinderen. Tijdens het postbodespel begon het toch iets harder te regenen, maar
dat deerde onze welpen niet. We zijn toch niet van suiker! We moeten en zullen die brieven bezorgen,
wat een heerlijke instelling. Het weer zou de hele dag zo blijven, dus kozen we er maar voor om dan
ook maar tot op de onderbroek nat te worden... euhm bikini-/ zwembroek. Want we plonsden met zijn
allen lekker het warme water van het zwembad in. Wel fijn dat kinderen een onuitputtelijke bron van
energie hebben, want zelfs na het zwemmen waren ze nog niet moe. Maar we moesten nog terug
fietsen. Eenmaal terug op de locatie hakte de vermoeidheid er wel een beetje in. Totdat het woord
‘weerwolven’ viel, met gespitste oren werden de wolven vermoord en waren de burgers gered van de
ondergang. Dat was op het nippertje! Maar wat waren ze sluw. Tijd om te eten en de dag af te sluiten
met een verdiend kampvuur.

Woensdag 14-07: Rise and shine! We beginnen de dag even rustig met wat eten en vrije tijd. Niet voor
iedereen overigens, want de oudste welpen moeten hard aan de bak willen ze een slaapplek hebben
voor vannacht. Die mogen namelijk één nachtje in de zelf opgezette tent slapen, spannend! Na wat
uitleg en goed teamwork stond de tent als een huis..., zonder stenen en de rest van een huis. Maar wel
stevig, nu alleen de spullen nog even verhuizen. Ondertussen werden de andere nesten één voor één
bij de leiding geroepen, want ze mochten de verdiende punten ‘uitgeven’. Aangezien we momenteel
niet meer met grote groepen de winkel in kunnen hebben we bedacht dat we ze op deze manier toch
nog zelf boodschappen kunnen laten doen. Het avond eten word vanavond namelijk door de nesten
zelf bereid en dat gaat lastig zonder ingrediénten. Na het uitstippelen van de maaltijd was het tijd om




was het tijd om het terrein te verlaten. Waar zouden we toch naar toe gaan? Gelukkig zijn onze kinderen
niks niet nieuwsgierig en vroegen het ons ook niet 30.000x, maar we zijn gearriveerd en wel in het
prachtige Oldenzaal. De welpen hebben zich goed vermaakt met de stadsbingo om vervolgend nog wat
energie kwijt te raken door het spelen van ‘het jachtseizoen’. Nu snel op naar huis, want het eten moet
nog gemaakt worden. Samengevat was het een georganiseerde chaos, dus geslaagd. Maar wij denken
dat het toetje de meesten het beste bij blijft, want iemand.. we noemen geen namen (ahum Sahi)
versierde een welp door deze met haar gezicht in een wafel te drukken. Toen was het feest compleet en
ging iedereen los.Tussen al het smeren door werd er gedanst en meegezongen op de muziek, dit
zorgde overigens wel voor veel schoonmaakwerk. Daar draaien onze welpen de hand niet voor om,
binnen no time was alles weer zo schoon als kan. We sloten de dag af met een kampvuur. Althans dat
dachten ze, nadat iedereen naar bed was gegaan. Heeft de leiding nog even gewacht totdat iedereen
sliep, zich al voorbereidend op de tocht wat later plaats zou vinden. Want wat kan er niet ontbreken op
een kamp, precies de ‘spook’ tocht voor de oudstejaars. Deze werden dan ook wakker geschud en in de
aanhanger ‘gegooid’ op gedropt te worden ergens, maar waar. Onderweg kwamen ze twee stickman’s
tegen en tot op de dag van vandaag zijn ze nog aan het speculeren wie dit geweest zouden kunnen
zijn... na nog een drankje bij het kampvuur was het toch echt wel tijd om het bed weer op te zoeken.
Donderdag 15-07: De laatste volle dag. Na het ontbijt werden er nog een paar potjes weerwolven
gespeeld voor diegene die wilden en de andere vermaakte zich met wat er allemaal rondslingerde op
het terrein. Maar ook vandaag stonden er weer dingen op het programma, eerste stop was midgetgolf.
Nadat iedereen de spullen had gekregen kwam een groepje teleurgesteld naar de leiding toe. Ze waren
hun bal kwijt. Onze reactie was dat ze die moesten zoeken, want je moet de spullen wel weer netjes en
compleet inleveren. Maar wat bleek, ze waren begonnen bij de laatste hole.. die neemt de ballen in en
geeft ze niet weer terug. Oeps. De persoon die ons hielp was gelukkig heel aardig en ze kregen allen een
nieuwe bal, dus de strijd kon weer beginnen.De welpen hebben zich heel lang vermaalkt met het
golven, de groepjes die klaar waren mochten naar de speeltuin tegenover de banen. Tja, als er 1 schaap
over de dam is volgen er meer. Opeens was iedereen heel snel klaar met alle holes en sprintten ze naar
de speeltuin, proberen met zoveel mogelijk mensen op een wipwap te zitten. Die konden hun energie
wel even kwijt! 's Avonds was het tijd voor de barbecue, er is altijd veel te veel vlees en veel te weinig
brood... of tot die conclusie kwamen wij, maar het kan ook liggen aan het feit dat het “heel lang” duurt
voordat het klaar is, dus dan bunkeren we ons vol in het brood. Want eten dat kunnen ze zeker wel!
Gelukkig hebben ze ook genoten van hetgeen dat van de barbecue af kwam en zaten de buiken goed
vol. Een deel van de leiding pakte de spullen in die niet meer nodig waren terwijl de andere leiding
hielp met het corvee. Nadat die taken erop zaten werden de eerste spullen alvast weer terug gebracht
naar de blokhut. De kinderen vermaakte zich (en de leiding) met de bonte avond, die uiteindelijk best
bont bleek te zijn. als we dit nu zo inschatten worden het later grote feestbeesten, want wat kunnen ze
lang door! Maar aan alle leuke dingen komen een eind en het bed riep. Morgen moesten ze weer fris en
fruitig zijn om de barre tocht naar huis te kunnen overleven.

Vrijdag 16-07: Aangezien het meeste al terug gebracht was naar de blokhut hebben we lekker de
boterham op de hand opgegeten. Na een goede bodem gelegd te hebben gingen we aan het werk, alles
moest weer netjes opgeruimd worden. Nadat we met zijn allen de handen uit de mouwen hadden
gestoken waren we ook zo klaar. En nu komt de tocht naar huis, zelf op dit moment hadden ze nog
super veel energie. Het tempo zat er goed in en oogwenk waren we dan ook bij onze tussenstop
aangekomen. Even een lekker patatje eten met een snack, om daarna de weg naar huis te vervolgen.
Eenmaal aangekomen op ons eigen terrein maakten we een
treintje zodat we als een speer de aanhanger uitgepakt
hadden. Nu restte ons alleen nog het sluiten en (tijdelijk)
afscheid nemen van de kinderen, wat een top kamp! s
Avonds heeft de leiding met elkaar nog een hapje gegeten
met een verkoelend drankje en toen was het echt klaar voor
dit jaar, we kijken nu al uit naar volgend jaar!
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Zomerkamp Scouts

Traditiegetrouw werd er zondagochtend verzameld bij de Onze Lieve Vrouwekerk. We hadden dit jaar
maar liefst 27 scouts en 10 leiding! Nadat “de koning” een kleine act en wat uitleg over het thema gaf
zijn we vertrokken richting Eibergen. Gelukkig maar één lekke band gehad onderweg. De opbouw van
het kampement ging voorspoedig en al snel aten we gezamenlijk een voedzame pastamaaltijd gekookt
door de leiding. In de avond werd het themaspel uitgelegd. De leiding heeft dit jaar koste noch moeite
gespaard door een levensgroot spel (1,5x4 mtr) te maken. Het lijkt een beetje op een variatie tussen
Risk en Catan. Dit spel werd gedurende de week gespeeld tussen de patrouilles.

Maandag hebben we een volleybaltoernooi gehouden. Gelukkig mochten we onze bezwete lijven na
afloop in het zwembad op het kampterrein afkoelen.

Dinsdag stond een bezoek aan Eibergen gepland. Na 4 minuten fietsen zijn we gearriveerd in hartje
centrum. De patrouilles kregen een wegwerpcamera om verschillende opdrachten uit te voeren. Na
afloop heeft iedere patrouille boodschappen gehaald bij de Lidl om daarna zelf primitief te koken. ‘s
Avonds heeft de leiding uitleg gegeven over de hike waarna iedereen vroeg naar bed is gegaan.

Woensdagochtend vertrok de eerste patrouille om 8 uur. De weergoden waren ons goed gezind en heeft
bijna iedereen de hike volledig kunnen uitlopen. De leiding had een slaapplek geregeld bij een boer in
de omgeving. Naar verluid was het die avond erg gezellig bij het kampvuur naast de schuur waar de
scouts sliepen. De tweede dag van de hike omschrijven we als volgt: regen. Gelukkig was de eindpost
bij het zwembad in Haaksbergen. Hier kregen de scouts en leiding een lekker bakje patat ©

Vrijdagochtend was iedereen weer goed uitgeslapen en klaar voor de activiteit, namelijk Kanoén op de
Regge. Het weer zat ons helaas niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. ‘s Avonds had Lisan de
heks nog een leuke act met brandbare zeepbellen.

De zaterdag hebben we gelukkig alle tenten, zeilen en bagage droog kunnen opruimen. De afsluitende
BBQ en avondspel waren geslaagd. Zondag zijn we teruggefietst naar de blokhut. Hier waren de ouders
al fanatiek bezig met opruimen van het materiaal. Waarvoor dank, hierdoor kon de leiding nog een
hapje eten bij Pelle’s.

Iedereen bedankt voor de inzet. Volgend jaar weer!

Namens de scouts leiding,
Rico Bouwmeister



